Liedtekst Kom uit je bubbel

De zomer lijkt zo ver weg en de blaadjes vallen
Ik trek mijn regenjas weer aan
Oho

Hoe kunnen wat druppels heel je humeur verknallen
Waar komt toch die treurigheid vandaan?

Laat de storm maar razen
Laat jezelf verbazen

Door wat je hoort en ziet
Nu zing jij het hoogste lied

Kom uit je bubbel

Stap door de deur

Dan krijgt je leven veel meer kleur
Dan klinkt er muziek

Enis er publiek

Je begint vanzelf te zingen

Kom uit je bubbel

Kijk om je heen

Dit is een feest voor iedereen
De betovering begint

Dus kom maar mee

oeh yeah

Doe je laarzen aan
Tijd om weg te gaan (2x)
Stap nu door de deur en ga, ga, ga!

Kom uit je bubbel

Stap door de deur

Dan krijgt je leven veel meer kleur Dan klinkt er muziek
En is er publiek

Je begint vanzelf te zingen

Kom uit je bubbel
Kijk om je heen
Dit is een feest voor iedereen

De betovering begint
Dus kom maar mee (3x)



